
 

 

kleur wit  
 
Ds. Bettie Woord  
organist/pianist Stefan Potman  
lector Jasper de Graaf 
 
Welkom  
 
Stilte  
 
Aansteken kaarsen  
 
Zingen op de melodie van psalm 150  
Dank U, Heer, voor al wat leeft, 
dank voor alles wat Gij geeft: 
voedsel, vreugde, overvloed – 
Gij zijt overstelpend goed! 
Dank U wel voor al wat groeide,  
wind en wolken, licht en lucht, 
velden vol van goede vrucht, 
dank dat duizend bloemen bloeiden! 
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen lied 562  
Ik wil mij gaan vertroosten 
in ‘t lijden van mijn Heer, 
die zelf bedroefd ten dode  
terneerboog keer op keer 
en zocht in zijn ellende 
naar troost om voort te gaan, t 
ot hem wil ik mij wenden -  
o Jesu, zie mij aan.  
 
Hoe sloeg ik ooit uw woorden  
weerspannig in de wind, 
 wilde niet zien of horen  
hoezeer ik werd bemind,  
mijn leven liep verloren, 
uw stem bracht mij tot staan,  
U bidt voor wie U hoonden –  
o Jesu, zie mij aan.  
 
Mijn Heer die om mijn zonden  
in doem en duisternis  
ontluisterd en geschonden  
aan ‘t kruis gehangen is,  
al ben ik U onwaardig,  
mijn toevlucht is uw naam,  
mijn redder, mijn genade –  
o Jesu, zie mij aan.  



 

 

 
Gebed  
 
Uitleg bloemschikking  
 
Zingen lied 124 vers 1 Op Toonhoogte 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
‘k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Schriftlezing Johannes 13:1-15  
1Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de 
wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld 
toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.  
2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van 
Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren.  
3 Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was 
gekomen en weer naar God terug zou gaan,  
4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om  
5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en 
droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had.  
6 Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? ’ 
7 Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel 
begrijpen. ’ 
8 ‘O nee, ’zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit! ’Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag 
wassen, kun je niet bij Mij horen. ’ 
9 ‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer, ’antwoordde Simon Petrus, ‘maar ook mijn handen 
en mijn hoofd! ’ 
10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al 
helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal. ’ 
11 Hij wist namelijk wie Hem zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein 
waren. 
12Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar 
zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? ’vroeg Hij.  
13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook.  
14 Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars 
voeten wassen.  
15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.  
 
Zingen lied 124 vers 2 en 3 Op Toonhoogte  
Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 



 

 

‘k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 
‘k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Overdenking  
 
Muzikaal intermezzo  
 
Zingen lied 124 vers 4 Op Toonhoogte 
Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal ‘k zingen voor U: 
‘k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Gebed  
 
Zingen lied 381 vers 1 
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,  
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.  
 
Tafelgebed  
 
Zingen lied 381vers 2, 3,  
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,  
het heilig feest van uw gedachtenis;  
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet  
in ‘t teken van uw lichaam en uw bloed.  
 
Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,  
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt  
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.  
 
Samen gaan we in een kring staan 
 
Samen bidden we het Onze Vader  



 

 

 
Zingen lied 381 vers 4 en 5 
Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,  
waar is de bron waaruit ik drinken moet?  
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;  
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.  
 
Nu ik mijn hand strek naar ‘t gebroken brood  
en neem de beker, die Gij zelf mij bood, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;  
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.  
 
Instellingswoorden, breken en delen  
 
Zingen als afsluiting lied 381 vers 6 
U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.  
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;  
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
Samen verlaten wij de kerkzaal  



Goede Vrijdag 2025 

Met meditaties, gebeden, stilte en muziek 

middels Kruiswegstaties 

 

  



Instrumentaal (Piano) 

Ouderling  

 Licht is sterker dan de nacht 

 (ouderling  steekt 11 kaarsen aan met licht v/d Paaskaars). 

(gemeente gaat staan) 

Zingen lied 561 ‘O liefde die verborgen zijt’ 

 1 O Liefde die verborgen zijt  

in diepe stilten eeuwigheid,  

erbarm U over ons bestaan,  

het wordt verraden en verdaan.  

4 O Liefde uit de eeuwigheid  

die met ons mens geworden zijt,  

wij bidden, laat ons niet alleen  

in al het duister om ons heen,  

5 Opdat ook wij o Heer U niet  

verlaten in uw diep verdriet  

maar bij U zijn in al de pijn  

waarmee de mensen mensen zijn. 

(gemeente gaat zitten) 

Welkom  

 Liturgische schikking  

 In stilte bereiden wij ons voor … 

 

(Voorganger) 

 

 Eeuwige, onze God 

 zie ons hier staan 

 U die gezegd hebt: Ik zal er zijn 

 wees hier aanwezig 

 uw naam is dat U mensen helpt 

 wees onze hulp 

 U die alles gemaakt heeft 

 maak alles nieuw.  

  

Gebed  

 

  



Zingen lied  281 : 1 en 2  ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 

1.Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 

 

2.Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

 

Gebed  

Instrumentaal (Piano kort) 

Inleiding  

1e statie: ‘Jezus wordt veroordeeld’ (Matteüs27:21-24)  

Kort meditatief 

Gebed 

-Doven van 1e kaars-  

Zingen op de melodie van ‘O hoofd vol bloed en wonden’ 

Het lied van de kruisweg 

1. O God van hoop en leven, U deelde ons bestaan, 

door liefde zeer gedreven, dat wij in vrede gaan. 

Voor ons werd u geboren, voor ons hebt u geleefd, 

dat wij uw boodschap horen, dat U uw heil ons geeft. 

2e statie: ‘Jezus neemt het kruis op zijn schouders’ (Johannes 19:17) 

Kort meditatief  

Gebed 

 
-Doven van 2e kaars-  

 

Zingen op de melodie van ‘O hoofd vol bloed en wonden’  

Het lied van de kruisweg 

2. O God van eeuw'ge waarheid, wij bidden U om licht, 

de wereld smeekt om klaarheid, om recht dat vrede sticht. 

Dat trouwe herders voorgaan, oprecht en toegewijd, 

dat kleinen nooit teloor gaan in ongelijke strijd. 

 

  



3e statie: ‘Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis’ (Jesaja 53:3-4)  

Kort meditatief 

Gebed 

-Doven van 3e kaars-     

Zingen op de melodie ‘O hoofd vol bloed en wonden’ 

Het lied van de kruisweg  

3. O God, steeds trouw gebleven, wij bidden U om kracht, 

wanneer in angst wij leven, voor pijn en overmacht. 

Wil ons geloof vergroten, dat wij standvastig zijn, 

vol moed en onbevroren al  voelen we ons klein. 

4e statie:  ‘Jezus ontmoet zijn moeder’ (Lucas 2:34-35,51)  
 
Kort meditatief 

Gebed 

-Doven van 4e Kaars-  

Zingen op de melodie van lied 825 ‘Mijn kind zo ver’ 

Verloren zoon, mijn kind zo ver op zelfgekozen wegen. 
Zo doelgericht jij van mij weg en zelf zoekend naar zegen. 
Ik weet wel waar je voeten gaan, 
Ik voel je hart bij mij vandaan. 
Kom ik jou ooit nog tegen? 
 
Vijfde statie: ‘Simon helpt het kruis dragen’ (Lucas 23:26-31)  

Kort meditatief  

Gebed 

Doven van 5e kaars 

(piano meditatief)  

Zesde statie: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af  (Mattheüs 25:40)  

Kort meditatief 

Gebed 

-Doven van 6e kaars-  

 

(stilte) 



7e statie: Jezus valt voor de tweede keer (Lucas 14:27)  

Kort meditatief 

Gebed 

- Doven van 7e kaars- 

Zingen op melodie ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ 

waarom 

 

1.Mijn volk wat heb 'k misdreven, 

waarin u kwaad gedaan? 

Heb ik niet heel mijn leven 

u allen welgedaan. 

Waarom dan mij verraden, 

waarom miskent u mij? 

Vergeldt u zo mijn daden? 

Mijn volk, ach, antwoord mij. 

 

8e statie : ‘Vrouwen wenen om Jezus’ (Lucas; 23:27-28)  

Kort meditatief 

 

Gebed 

 

- Doven van 8e kaars- 

Zingen op melodie ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ 

Waarom 

2.Waarom hebt u gevlochten 

voor mij een doornenkroon 

en om mijn kleed gevochten, 

gedobbeld, wat een hoon! 

Waarom ben ik geslagen, 

gegeseld en bespot, 

waarom zo wil ik vragen, 

maakt u een mens kapot. 

 

9e statie: ‘Jezus valt voor de derde keer’ (Klaagliederen 1:14)  

 

Kort meditatief  

Gebed 

-Doven van 9e kaars-  



Zingen op melodie  ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ 

Waarom 

3. Waarom ben ik verlaten, 

waarom, God, spreekt Gij niet? 

Hebt U niets in de gaten, 

U die in harten ziet? 

Waarom door alle tijden 

die wreedheid en die pijn, 

of wilt U juist in lijden 

heel dicht bij mensen zijn. 

10e statie: ‘Jezus wordt van zijn kleren beroofd’  Mattheus 27:35-36  

Kort meditatief 

Gebed 

- Doven 10e kaars-  

Zingen op melodie  ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ 

Waarom 

4. Laat mij niet langer vragen 

in diepe duisternis, 

dit kruis, help mij dit dragen, 

al wie genadig is; 

en wilt toch allen leren: 

elkaar tot hulp te zijn, 

dan kunt u lijden keren 

tot dragelijke pijn. 

 

11e statie: ‘Jezus wordt gekruisigd’ (Mattheus 27:35-44)  

Kort meditatief 

Gebed 

-Doven van 11e kaars- 

12e  statie: ‘Jezus sterft aan het kruis’ (Mattheus 27:45-50)  

Kort meditatief  

- Doven van Paaskaars!-  

  



Zingen lied 590: 1, 2 en 5  ‘Nu valt de nacht’  

1.  Nu valt de nacht. Het is volbracht: de Heer heeft heel Zijn leven, voor het 

menselijk  geslacht, in Gods hand gegeven. 

 

2.  De wereld gaf Hem slechts een graf, Zijn wonen was Hem zwerven; al Zijn 

onschuld werd Hem straf en Zijn leven sterven. 

 

5. Hoe wonderlijk, uitzonderlijk een sabbat is gekomen: eens voor al heeft Hij het juk 

van ons afgenomen. 

 

Stilte 

 

( Paaskaars en antipendia en stola/shawl worden opgenomen; we bidden het 

avondgebed en daarna worden deze de kerk uitgedragen) 

 

Luthers avondgebed 

 Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 

 Blijf bij ons en bij uw Kerk aan de avond van de dag, 

 aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. 

 Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

 met uw troost en zegen, 

 met uw woord en sacrament. 

 Blijf bij ons wanneer over ons komt 

 de nacht van beproeving en van angst, 

 de nacht van twijfel en aanvechting, 

 de nacht van de strenge, bittere dood. 

 Blijf bij ons in leven en in sterven, 

 in tijd en eeuwigheid. 

 Amen. 

 

In stilte wordt de Paaskaars de kerk uitgedragen samen met de antipendia en 

stola/shawl. Korte tijd hierna verlaten ook wij in stilte de kerk en krijgen wij, ieder met 

zijn of haar eigen gedachten daarbij,  de gelegenheid om de meegebrachte bloem 

tak bij de gedoofde Paaskaars in ‘Het Dorp’ te leggen en daarna ook in stilte de weg 

te vervolgen naar buiten.  

 

 

 



Stille Zaterdag 2025 

Het begin van de dienst is een voortzetting van de Goede Vrijdag dienst van gisteravond. 

De kerk is schaars verlicht, de Paaskaars is gisteravond gedoofd en de kerk uitgedragen. 

Het is stil. 

 

De dag is stil. Donker, grijs en grauw. Er is geen reden tot juichen. Er hangt een donkere sluier van 

verdriet over de berg waar Jezus gekruisigd is, over Jeruzalem, over het graf, over de leerlingen. En 

toch…. 

 

 
 

 

 

 

 

Stil, 

Heel stil wordt het 

Als alle leven is verdwenen. 

 

Stil, 

Heel stil wordt het 

Als iedereen je heeft verlaten 

 

Stil , 

Heel stil wordt het 

Als je heel alleen voor God 

Komt te staan 

 

Sil, 

Heel stil wordt het dan 

Maar dicht bij God voel je: 

Het leven is niet gedaan 

 

 

 

  



13e statie : Jezus wordt van het kruis afgenomen 

  

Kort meditatief 

 

Stilte 

 

14e statie: Jezus wordt in het graf gelegd  

 

Kort meditatief 

 

Stilte 

 

Voorganger 

 

Stilte 

 

Piano (instrumentaal lied 895) 

 

Spreekstem 

 

 

Wij zingen lied 895 (3x) 

 

Wij gaan de nacht door, het duister. 

Op zoek naar levend water.  

Enkel de dorst zal ons licht zijn.  

Enkel de dorst zal ons licht zijn. 

 

Piano (instrumentaal lied 598) 

 

Spreekstem 

 

Wij zingen lied 598 (3x) 

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft. 

 

 

Piano (instrumentaal lied 139d) 

 

Spreekstem 



Wij zingen lied 139d (3x) 

 

Heel het duister is vol van luister door uw licht. 

De nacht is als de dag, net zo helder.  

 

Gebed 

 

 

Zingen lied 457 ‘Hoever is de nacht’ (2X) 

 

Hoever is de nacht, hoever, hoever, 

wachter, hoever is de nacht, de nacht? 

De morgen komt, zegt de wachter, 

maar nog is het nacht  

 

Spreekstem 

 

(Piano speelt lied 458) 

 

Intocht van het licht  

 

 

Spreekstemmen  

 

Licht dat terugkomt,  

Hoop die niet sterven wil,  

Vrede die bij ons blijft. 

Licht voor de wereld  

Hoop voor alle mensen! 

Vrede in ieders hart. 

Licht van Christus!    

 

 

Voorganger... 

 

1e Lezing: Gen 1: 1-5  

 

2e Lezing: Exodus 14, 15- 22      

 

3e Lezing: Exodus 14, 15- 22 

 

4e Lezing Sefanja 3: 12-20 

 

Gebed  



Uitnodiging om thuis een kaars aan te steken terwijl wij delen van het licht in de kerk. 

Mensen hebben bij binnenkomst een kaarsje gekregen. Voor het verlaten van de 

kerk delen wij dit licht met elkaar en mogen we dat licht met ons meedragen de 

wereld in... 

 

 

Zegengebed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano muziek ( ‘God zal met je meegaan’ zegenlied’) terwijl we het lichtje van hoop  

delen en het licht de kerk uitdragen de wereld in.  

 



 

 

kleur Wit 
Paasmorgen 2025 
 
ds. Bettie Woord  
Organist/pianist Stefan Potman  
met medewerking van Dirk Jan Bronsvoort 
 
Zingen voor de dienst  
Zingen lied 624 
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  
Heilige dag na angst en vrees, halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,   
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!  
 
Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,  
dat Hij zondaars ‘t leven gaf, halleluja!  
 
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,  
heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!  
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja! 
 
Zingen lied 637 melodie Daar Juicht een Toon  
O vlam van Pasen, steek ons aan,  
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht!  
 
De Vader laat niet in het graf  
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond - 
het loopt als vuur de wereld rond.  
 
De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is.  
 
Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan –  
de Heer is waarlijk opgestaan!  
 
Welkom samen met kind 
 
Stilte  
 
Kinderlied van donker naar licht  
onder dit lied steken jong en oud   kaarsen aan 



 

 

Zingen lied 659 vers 1 en 2 
Kondig het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen,  
doe het de aarde verstaan:  
God heeft ons wedergeboren!  
 
Zing met een juichende stem,  
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge!  
 
Bemoediging  en groet  
 
Zingen lied 437 Op Toonhoogte 
Weet je dat de lente komt, 
lente komt, lente komt. 
Weet je dat de lente komt, 
alles loopt weer uit. 
De eerste zonnestralen, 
ze tint’len op je huid. 
De eerste bloemen bloeien, 
de eerste vogel fluit. 
Weet je dat de lente komt, 
lente komt, lente komt. 
Weet je dat de lente komt, 
alles loopt weer uit. 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, 
Jezus leeft, Jezus leeft. 
Weet je wel dat Jezus leeft, 
Hij is opgestaan. 
Ze hadden Hem gekruisigd 
en in een graf gedaan. 
Maar na drie donk’re dagen, 
is Hij weer opgestaan. 
Weet je wel dat Jezus leeft,   ) 
Jezus leeft, Jezus leeft.    ) 
Weet je wel dat Jezus leeft,   ) 
Hij is opgestaan.      ) 2x 
 
Kinderkerkproject  
 
Gebed  
 
Zingen als glorialied 634 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  



 

 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer!  
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer!  
 
Gebed  
 
Uitleg symbolisch bloemschikking  
 
Lied via beamer de roos 
 
Schriftlezing via de zandtovenaar  
 
Zingen lied 433 Op Toonhoogte  
Maria kwam bij het graf 
en huilde om haar Heer. 
De grote steen was weggerold 
en Jezus was er niet meer. 
Maar een engel zei plotseling: 
‘Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft? 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan,    ) 
Hij leeft, Hij leeft.’       ) 2x 
 
De discipelen waren zo moe, 
ze treurden om de Heer. 
Waar moesten ze nu nog naar toe? 
Hun meester was er niet meer.- 
Maar Maria riep plotseling: 
‘Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft! 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan,    ) 
Hij leeft, Hij leeft.        ) 2x 
Hij leeft, Hij leeft.’ 
 
Overdenking samen met de kinderen  
 
Muzikaal intermezzo  
 
Zingen lied 617 vers 1, 18 en 19 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, halleluja,  
de nacht des doods voorbijgegaan. Halleluja, halleluja!  
 
Nu klinkt alom de roep voortaan: halleluja, halleluja,  
‘de Heer is waarlijk opgestaan! ’Halleluja, halleluja!  
 
 



 

 

 
Verblijd u met ons allen saam, halleluja, halleluja,  
lofzing de Heer en prijs zijn naam! Halleluja, halleluja!  
 
Mededelingen uit de gemeente  
 
Gebed, stil gebed afgesloten met het Onze Vader 
 
Collecten met hulp van de kinderen  
 
Tijdens de collecte zingen we: Het is Pasen 
Refrein: 
Het is Pasen, laat het horen, 
het is Pasen, het is feest. 
Na het donker van de dood, 
nu het zonlicht van het leven. 
Kijk, de lente is geboren 
en de winter is geweest. 
Met Pasen wordt iets nieuws 
aan ons gegeven. 
 
Pasen, de zon geeft weer warmte en kracht. 
De lente is voller van geur. 
De mensen vertellen een hoopvol verhaal. 
Het leven bloeit op en krijgt kleur. Refrein 

Pasen, de wind is een steun in de rug. 
De merel zingt vrolijk een lied. 
De mensen staan op, gaan op weg naar het licht; 
en Pasen verzacht hun verdriet. Refrein 

 
Zingen slotlied 129 Op Toonhoogte  
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald ’een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ‘t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd ’en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 



 

 

In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen  


