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Lapoko zingt twee nummers:

We all stand together
Don’t worry about me

Welkom

Stilte

Aansteken tafelkaarsen
Zingen lied 67 vers 1 en 2

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde

elk uw weg aanvaarde

en tot U zich wend ',

zo, dat allerwegen

ieder volk de zegen

van uw heil erkent.

De volken zullen U belijden,

o God, U loven al te zaam!

De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,

hun geding beslechten

in gerechtigheid,

volken op deez' aarde,

die uw arm vergaarde,

die Gij veilig leidt.

Bemoediging en groet
Zingen lied 67 vers 3

De aarde heeft de vrucht gegeven,

die door de hemel werd verwekt,

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen,

onze God geeft zegen,



Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Kyriegebed door Ben
Zingen Lapoko:

So strong

Gebed

Zingen lied 653 vers 1

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Introductie verhaal door Gert
Zingen lied 653 vers 4

Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.

O licht der wereld, zie er is

voor wie U kent geen duisternis.

Schriftlezing Mattheus 5:13-16

13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan
weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en
vertrapt.

14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen
blijven.

15 Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten,
nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.

16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Zingen lied 653 vers 7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis



uw kerk die in de wereld is.
Overdenking
Lapoko zingt:

What a wonderful world
The rose

Mededelingen uit de gemeente
Gebed, stil gebed afgesloten met het Onze Vader
Dienst van de gaven

Onderwijl zingt La Poko:
You’ve got a friend

Zingen slotlied 838 vers 1, 2 en 4

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.

Zegen



