kleur rood
Pinkstervuur

ds. Bettie Woord in samenwerking met de kinderkerk
organist/pianist Stefan Potman trompetist Dirk Jan Bronsvoort
lector Jorien Bouwmeester

Welkom ouderling met kind

Stilte

Aansteken tafelkaarsen

Zingen lied 439 uit de bundel Op Toonhoogte

Refrein:

Door de kracht, door de kracht

van de Heilige Geest,

door de kracht, door de kracht

van de God die geneest.

Die er is, die zal zijn

en die is geweest.

Vieren wij feest met elkaar.

1 Wij zingen halleluja )
en prijzen de Heer. )

Hij is het waard! ) 3x
(Refrein)

2 Als ik zing halleluja )

dan prijs ik de Heer.

Hij is het waard! ) 3x
(Refrein)

Bemoediging en groet
Zingen lied 440 uit de bundel Op Toonhoogte

1 Een vlammetje hier,

een vlammetje daar,

een heleboel vlammetjes bij elkaar.

Zeg weet je het al?

Vandaag is het feest:

Voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest.

2 Een vlammetje hier,

een vlammetje daar,

we doen onze vlammetjes bij elkaar.

Dan is het een vuur,

dan is het een feest:

Wij danken de Heer voor de Heilige Geest.



Uitleg over de vlammen en het vuur

Kleurengebed door de dames van de gespreksgroep, kinderen steken de zes kaarsen
aan. De volgorde is: Paars, Blauw, Groen,Geel,Oranje en Rood.

Zingen lied 675

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan.
Halleluja! Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn.

Halleluja! Gij, onze Here,

doet triomferen die naar U heten
en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Samengestelde schriftlezing uit Handelingen 2 uit de bijbel in gewone taal

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis.

Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te
waaien. Het was overal in huis te horen.

Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in viammen, en op
iedereen kwam een vlam neer.

Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. ledereen op het Pinksterfeest hoorde en zag
deze geweldige dingen die God doet.’

De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten
denken. Ze vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’



Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’
Zingen en luisteren via youtube lied 449uit de bundel Op Toonhoogte

Vuur uit de hemel, )
brengt vuur in mijn hart. ) 2X

1 Maak mij warm (maak mij warm),
maak mij zacht (maak mij zacht),
dat ik leef (dat ik leef)

uit uw kracht.

(Refrein)

2 Maak mij vol (maak mij vol),
van uw Geest (van uw Geest),
maak mij klaar (maak mij klaar),
voor het feest.

(Refrein)

3 Geef mij licht (geef mij licht),
uit uw bron (uit uw bron),

dat ik straal (dat ik straal),

als de zon.

(Refrein)

Samengestelde schriftlezing uit Handelingen 2 uit de bijbel in gewone taal

Toen kwam Petrus naar voren. Hij begon de mensen toe te spreken en zei: ‘Beste mensen
in Jeruzalem, ik zal jullie vertellen wat dit allemaal betekent. Luister goed naar mijn
woorden.

Jullie denken dat wij dronken zijn. Maar dat is niet zo, want het is nog maar negen uur in
de ochtend!

Maar Jezus heeft zelf gezegd:Ja, ik zal mijn Geest geven aan alle mensen die mij dienen.
Dan zullen ze mijn boodschap bekendmaken.

Al die dingen zijn nu gebeurd. Want God heeft Jezus laten opstaan uit de dood. Wij
hebben Jezus zelf gezien.

Nu is Jezus in de hemel. Hij zit aan de rechterkant van God. Hij heeft de heilige Geest
gekregen, zoals God beloofd had. En Jezus heeft die heilige Geest aan ons gegeven. Dat
hebben jullie zelf kunnen zien en horen!

ledereen in Israél moet weten dat deze Jezus de Heer is. ledereen moet weten dat God
deze Jezus uitgekozen heeft als messias. Dat is dus de man die jullie aan het kruis
gehangen hebben!’

Toen de mensen de woorden van Petrus hoorden, werden ze ongerust. Ze vroegen aan
hem en aan de andere apostelen: ‘Vrienden, wat moeten we doen?’

Petrus zei: ‘Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en je laten dopen in de naam van
Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven. En hij zal de heilige
Geest aan jullie geven. Want dat heeft hij beloofd aan jullie en aan jullie nakomelingen. En
ook aan alle andere mensen, overal op aarde.

Zingen lied 273 uit de bundel Op Toonhoogte



1 Heer ik kom tot U;

neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet

vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,

laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,

heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

2 Heer, kom dichterbij

dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,

diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

(Refrein 2x)

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Uitleg en spel met rood en blauw
Zingen en/of luisteren naar youtube ‘Ik moet weg gaan'

Taart met kaarsjes
Zingen Lang zullen we leven

Mededelingen uit de gemeente
Gebed, stil gebed afgesloten met het Onze Vader uit lied 1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,



in uw rijk dat eens zal komen

en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.

Hier en nu en straks. Altijd. Amen. Amen.

Dienst van de gaven
Tijdens de collecte het lied ‘de wind steekt op’ instrumentaal
Zingen als slotlied 687

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieén zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied

en opstijgt God ten lof.

2.Wij delen in het vuur

dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt

op allen die geloven.
Vuurvogel van de viloed,

duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3.Wij teren op het woord,

het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is

en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand

dit manna voor elk hart,

dit voedsel voor elk land.

Zegen met zegendoek door kinderen en ouders



